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华文教师秋季交流培训通知
为推广荷兰华文教育，促进荷兰华文教师之间的信息交流，提高荷兰华文教学水平，

荷兰中文教育协会决定再度举办华文教师秋季交流培训活动。是日活动分两场进行，内容
安排如下：

1.邀请荷兰中文国家考试项目负责人之一吴远强先生介绍荷兰中文国家考试相关信息及发
展动态，时间约为1个半小时。
2.邀请Zwolle Windesheim大学教育学院老师Marlies Rijbroek做讲座，讲座主题
是“有效学习和教案设计”及“外语教学法”，时间为2-3个小时。

交流培训日其他具体信息见下：
时间： 2015年11月29日11：00-17：00
地点： het Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte 
 Henri Dunantplein 4
 3731 CL  De Bilt（免费停车）
名额： 60人
培训费用:  免费，请老师自备简单午餐
报名信箱：chenzeng@hetnet.nl（曾宪清理事）

本次讲座皆用荷兰文，报名截止日为2015年11月15日，敬请报名者注意。欢迎荷兰
各校在职华文教师报名参加交流培训！

2015年教材分发工作汇报及补订教材的通知
各位中文学校负责人， 您们好！

今年9月开学以前，订书的32所学校及单位都已经如期取到了教材。今年的教材分发
工作量较往年大，订书的学校多、而且数量多，由于时间和人手有限，在分发过程中难免
有误，但是，很多学校来信告知实收书目时，都表示感谢。因为取书时间限制较严，时间
很紧，但是几乎所有学校都积极配合，及时取书。中文教育协会非常感谢各中文学校对我
们协会的信任和支持！感谢各位热心人士的帮助，感谢各中文学校的积极配合！

新学年每所学校的实际订书和新生用书情况难免需要调整，今年很多学校在开学以后
来信补订教材。因为教材存放的仓库没有专职人员负责，临时补寄教材需要提前预约和请
专人前往仓库、邮局一一办理。为了不耽误学校用书，我们尽力克服苦难，及时办理。但
是，因人手有限，特此通知，自10月起，协会将每月月底集中办理一次教材补寄。 

需要额外教材的学校，请留意，请您尽量赶在月中或月底前补订教材，以便缩短等待
时间。 补订教材一次至少15本以上。谢谢您的配合！

                                  

华文教育讯息介绍
1. 中文国家考试在荷兰中学 

中文国家考试将列入荷兰中学考试大纲，目前此项工作
正在按计划紧锣密鼓地进行着。我们将在全荷兰范围内招募
荷兰中文国家考试的考官和考卷审核人，报名从即日起到9
月底结束。在11月份我们将会对所有的申请者进行面试，从
中选出最合适的老师作为我们的考官和考卷审核人选。最初
我们会招募一个范围较广的工作组，最终的考官和考卷审核
人将在2018年确定。具体信息请留意我们的网站和专栏。

2. 第二届“华文教育·教案比赛”征稿启事
为鼓励广大海外华文教师的教学热情，增进海外华文教

师在教学经验上的有效交流, 中国国务院侨务办公室和中国
海外交流协会拟举办第二屈“华文教育·教案比赛” 。有关
要求如下:

参赛对象：海外华文教师和中国国务院侨务办公室、中国海
外交流协会派出的在任外派教师。
参賽要求：
（一)教材:中国国务院侨务办公室和中国海外交流协会组织
编写的、曁南大学出版社出版的《汉语》、《中文》、《中
国历史常识》、《中国地理常识》、《中国文化常识》等教
材; 当地编写的本土化教材;华文学校使用的其他教材。非第
一种教材, 则须附上课本信息、课文全文及生词表。
(二)教案内容和格式：参赛教案须包括标题、所用教材(名
称、册别、课文题目)、教学对象、教学目标、教学重点和难
点、教学方法、教学用具、时间分配(即各教学环节的时间分
配)、教学过程、教学后记等内容。
征集时间：即日起—2015年11月20日
奖项及奖金：分海外华文教师组、外派教师组进行评比,每组
设立5个奖项，总获奖人数230人。每个奖项设立若干数量
以及颁发一定的奖金。 
投稿邮箱：huawenjiaoan@163.com
具体信息请见：中国华文教育网 
http://www.hwjyw.com/info/content

荷兰中文教育协会

感恩心语

2015年海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营

荷兰中文教育协会组织50多位营员参加了国务院侨办组办
的三个寻根之旅夏令营活动：四川营、山东济南夏令营和七彩
云南美丽丽江夏令营，夏令营活动圆满结束了。开学后营员们
都安全回到了自己的学校，但是大家仍常常回味暑假在中国美
好又难忘的时光。三个营的领队老师和孩子们都由衷地感谢夏
令营活动期间，三个省侨办和夏令营承办方为我们所提供的热
情帮助和无微不至的关怀与照顾。中文教育协会和三个夏令营
的领队分别特致感谢信，感谢国侨办和四川、山东和云南省侨
办给我们这些海外的华裔青少年提供了这样一个难得的机会学
习中华文化。

2015年华文教师 华夏行

今年暑假，荷兰中文教育协会组织全荷14名在职的华文
教师，在协会的高级顾问、Haarlem中文学校校长邱玲珍女
士带领下参加了7月1日至7月15日由国侨办主办，陕西师范
大学和新疆师范大学承办的“2015年华文教师/优秀教师华夏
行”活动。参加这次活动的老师们回来报告说，他们通过不同
的专题讲座、文化考察、参观交流，不仅对古都西安的人文、
历史和新疆独特的民族文化加深了认识，而且更有机会与来自
全球近180名的海外华文教育工作者聚集一起互相切磋，受益
匪浅，印象难忘。

邱校长代表协会和参加华夏行的14名老师，在9月初特致
专函感谢国侨办主办了这个饶有意义的活动，同时也期待将来
荷兰会有更多的老师能够参加类似的学习，以便增进知识，扩

大视野。 



2015年领养中国儿童的
荷兰家庭参加北京夏令营

今年暑假，荷兰中文教育协会和荷兰红丝
线领养儿童协会一起组织了50名领养中国
儿童的荷兰家庭的家庭成员，参加了7月7
日至7月13日由国侨办在北京主办的中国
文化遗产夏令营活动。下面是其中一个领
养中国儿童的荷兰家长报道，字里行间，
那份真诚和感激，令人感动! ( 专栏编者)   

Van 7 juli tot 13 juli 2015 mocht ik samen met onze dochter Sen op uitnodig-
ing van de Chinese Regering een week naar Beijing.  Op Heritage Summer 
Camp.

Met een groep van 50 mensen vanuit Nederland kwamen we 8 juli aan op 
het vliegveld van Beijing. Daar werden we opgewacht door een gids en naar 
het hotel gebracht.
Daar ingecheckt en kregen we shirtjes, een pet en een keykoord met onze 
naam. Hiermee zijn we de hele week herkenbaar!

De volgende dag na een heerlijk ontbijt was de openingsceremonie. De zaal 
zat vol met mensen vanuit Australie,  Amerika, Spanje, Canada en wij vanuit 
Nederland.  Dit vonden we heel indrukwekkend. Zoveel mensen met ver-
schillende nationaliteiten en allemaal met een chinees geadopteerd kind. 
Ja, dat doet je wel wat.

De minister deed het openings woord en vertelde dat met name deze uit-
nodiging is zodat de kinderen de cultuur van China kunnen ontdekken en 
ervan kunnen leren. Maar ook nieuwe mensen ontmoeten, de taal horen, 
het eten proeven.  Een hele mix van nieuwe ervaringen.
Ook deden vertegenwoordigers van elk land een woordje. 

Na de lunch start het culturele gedeelte. Naar het Tian’anmen Square en 
de Verboden Stad.
Het was warm, daar moet iedereen nog wel aan wennen. Maar wat is het 
hier toch mooi. Het was er niet druk dus konden alles goed bekijken.
In de avond eten we bij Beijing Roast Duck, heerlijk!
Na het eten naar de Wangfujing, de grootste winkelstraat van beijing.
Aan de straat ernaast zijn heel veel eetstalletjes waar het eten ter plekke 
bereid word. Hier hangt zo’n gemoedelijke sfeer. Het ruikt er verrukkelijk, 
er zijn veel lokals die hier eten. Bijzonder om hier te zijn.

De volgende dag na het ontbijt de bus weer in en op pad. Naar Huasheng 
Folk art City.
Diverse optredens van oudere mensen. Enig!
Daarna kon iedereen kiezen om iets te maken.  Een lantaarn, een vlieger of 
een masker schilderen.
Weer lekker geluncht en naar de Chinese Opera. Heel bijzonder was dit. In 
een heel leuk theater.
Sen heeft een masker laten schminken bij haarzelf, prachtig.
Na het diner naar een theater daar was een Kung Fu show. Schitterend!
Bij thuiskomst in het hotel nog even zwemmen en nakletsen over de dag.

Vroeg uit bed want we gaan naar de Chinese Muur. Uurtje met de bus en 
onderweg zie je ook van alles.
Maar dan dè Muur. Wat is en blijft dit toch bijzonder. Zo waanzinnig mooi, 
schitterende uitzichten, geweldig.
Ondanks de warmte hebben we een heel stuk geklommen.  
We lunchen boven in het restaurant van de Jade fabriek en mogen daarna 
nog even shoppen daar.
We scoorden een leuke boedha en een slang het sterrenbeeld van Sen.
In de middag naar het Zomerpaleis. Dit is zo mooi hier, prachtig. Met een 
drakenboot naar de overkant. Veel mensen hier, schitterende paleizen, 
mooie tuinen. Zoveel historie, je kan je niet bedenken dat ze zo hier geleefd 

hebben. De tijd is te kort om alles te zien, je kan hier wel een dag vertoeven.
Na het diner naar het Olympisch dorp. Prachtig zoals het birdnest verlicht is. 
En wat zijn er veel mensen. Geweldig!

Vandaag kregen we ook een brief van de student waar we de volgende dag 
aan gekoppeld worden. 
In de brief stelt hij zich zelf voor. We kijken er naar uit…

Na weer een overheerlijk ontbijt gaan we met de bus naar de school waar 
we eerst weer een openingceremonie krijgen.
Wat bijzonder leuk om hier te zijn en om te kijken hoe het hier gaat.
Na het woordje ontmoeten wij Mu onze student en zijn ouders. We maken 
kennis, kletsen wat en ze laten ons de school zien. 
Daarna nemen  Mu, z’n ouders en nog twee vrienden ons mee op pad. Met 
de metro naar een andere kant van Beijing waar we in een restaurant gaan 
lunchen. De mensen zijn enorm aardig en gastvrij.
Na de lunch lopen we door de Hutons en wat is het hier mooi en gemoe-
delijk.
Aan het eind hiervan gaan we naar Confusius Park. Ze konden ons er veel 
over vertellen. Het was zeer interessant.

Een zeer bijzondere dag! Die zullen we niet snel vergeten!!

Nog napraten met de andere gezinnen hoe die de dag hebben ervaren. Zo 
leuk om van iedereen te horen wat ze gedaan hebben.
Moe maar voldaan gaan we naar de hotel kamer om de koffers te pakken. 
De volgende ochtend gaan we naar huis.

Wat hebben we een schitterende week gehad. Een onvergetelijke ervaring.
En zo dankbaar dat ik dit samen met Sen heb mogen beleven.
Het voelt vertrouwd om in China te zijn.
We hebben zoveel gezien, gedaan, en geleerd.  Zo mooi om al die na-
tionaliteiten bij elkaar te zien en te spreken.

Ja, deze week was er 1 met een gouden randje!

Irma Kuilboer 2015


